Van de kerkelijk werker
Slapend thuiskomen
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis (Psalm 4)

De een hoeft het kussen maar te ruiken en valt in slaap terwijl een ander uren woelt voordat
de slaap komt. Bij de dichter van psalm 4 lijkt het erop dat hij zachtjes in slaap valt. Zijn
geheim? Ik denk dat hij de dag afsluit met een gebed. Een gebed waarbij hij misschien
halverwege in slaap valt; zijn laatste gedachten een biddende gedachte is. Op die manier is
‘slapen’ thuiskomen bij God. Je te ruste leggen in de palm van Gods hand.

Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag (zondag 26 november) herdenken we hen die in het afgelopen jaar
geborgen zijn in Gods huis. We dragen de namen met ons mee die we missen. Dat gemis
willen een plek geven in deze dienst.

Vierende gemeente

Zondag 3 december 1° advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld
2¢ collecte: Edukans

Zondag 10 december 2 advent
Tijd: 10.00 uur

Open Dienst

Organisatie: Open dienst commissie
2e collecte: Orgel

Zondag 17 december 3° advent
Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A. Palland

2¢ collecte: Onderhoud

Zondag 24 december 4¢ advent

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R.A. Houtman, VVaassen
2¢ collecte: Kerk

Maandag 25 december 1¢ Kerstdag
Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. Heidi Kramer- de Jong
2¢ collecte: Kinderen in de knel



Dinsdag 26 december 2¢ Kerstdag
Tijd: 10.00 uur

Kerstgezinsdienst

2¢ collecte: Missie Afrika

Zondag 31 december Oudejaarsdag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. L.W.M. van Aalst, Mastenbroek
2¢ collecte: Tearfund

Zondag 31 december Oudejaarsavond
Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van ’t Ende

2¢ collecte: Stichting Ellinor

Pastorale gemeente

Kindernevendienst

Zondag 3 december starten we met het kerstproject van de kindernevendienst. Het onderwerp
dit jaar is, De Messias komt.

De komende weken gaan we met elkaar ook door een verrekijker kijken. Alleen niet een
verrekijker, die dingen die ver weg zijn dichterbij haalt. We gaan met een hele speciale
verrekijker de toekomst in kijken. We lezen verhalen van Jesaja. Jesaja woont in Juda, een
land wat door de vijand, Assyrié, wordt bezet. Het volk is geen eigen baas meer, het is bang
en er is veel verdriet. Maar Jesaja mag van God een hoopvolle boodschap laten horen aan de
mensen. God laat Jesaja als het ware door een verrekijker naar de toekomst kijken. Wat Jesaja
door de verrekijker allemaal ziet, mag hij doorvertellen, zodat het volk de moed niet opgeeft,
maar hoopvol doorgaat. God heeft beloofd dat de Messias, de Redder, zal komen en Jesaja
verteld hoe het zal zijn als de Messias er is.

Zijn jullie nieuwsgierig geworden wat God ons wil laten zien door de verrekijker? Kom dan
samen met ons luisteren naar de verhalen uit de bijbel en knutselen aan het project. ledere
zondag maken we een werkje wat te maken heeft met het onderwerp en dit mag je dan
ophangen als we terugkomen in de kerk. Aan het einde van het project (1e Kerstdag) mag je
jou project mee naar huis nemen.

Groetjes, Brenda, Karolien, Hetty, Gerdien en Corjanne



Van donker naar licht!

Op 10 december is er weer een Open Dienst om 10.00 uur. In deze tijd van Advent denken we
na over de verwachting die er leefde in de tijd van de regering van koning Herodes. Was het
koningschap van Juda ten einde? En zou dan nu de beloofde Silo komen? En wat was dat dan
voor koningschap? De Zeloten hadden zo hun wapens klaar om 'de koning' te verwelkomen.
Maar is dat dan dezelfde Koning waar Maria en Zacharia zingen?

Veel vragen. We denken er 10 december samen verder over na aan de hand van een

schilderij.

Wees welkom!
Gerda en Annita

Activiteiten winterwerk
Zie voor data de website of AppostelApp



