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Maandbrief oktober 2024 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

 
Van de kerkelijk werker 
Leven in Gods Koninkrijk 
Dat we in het Koninkrijk der Nederland wonen, is 
wel duidelijk. We spreken de taal, hebben een 
paspoort, een gezamenlijke geschiedenis. U kun 
vast meer dingen bedenken. 
Misschien lastiger wordt het wanneer we spreken 
over het Koninkrijk van God. In het verleden is wel 
eens vertwijfelt afgevraagd, ‘dat Koninkrijk van U, 
komt er nog wat van?’ 
Er komt zeker wat van. We bidden het steeds; Uw 
Koninkrijk kome! 
Maar het is er ook al. Jezus zegt in Lukas 17:21: De 
komst van het koninkrijk van God laat zich niet 
aanwijzen, en men kan niet zeggen: ‘Kijk, hier is 
het!’ of: ‘Daar is het!’ Maar weet wel: het 
koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ 
Beetje raadselachtig. Maar Jezus bedoelt zichzelf 
daarmee. Hij is het Koninkrijk. En wij mogen Hem 
zien door de Bijbel te lezen en de verkonding te 
horen. 
We lezen in de Bijbel dat leven in Gods Koninkrijk 
een speciale manier van kijken is. Vanaf de voet 
van het kruis kijken naar Jezus die daar hing en nu 
in de hemel is. Het Koninkrijk is er al en het komt. 
We verlangen er naar; Uw Koninkrijk kome!  
Bart van ’t Ende 
 
 
 

Vierende gemeente  
Zondag 29 september  
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Jennemarieke en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Diaconie 
 
Zondag  6 oktober Israëlzondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Mw. M. de Groot, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Brenda en Henrieke 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Christenen voor Israël 
 
Zondag  13 oktober Heilig Avondmaal 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. G.J. Röben, Vollenhove 
Kindernevendienst: Annejet 
Oppasdienst: Gerja en zoons 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: HOE 
 
Zondag  20 oktober  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 
Kindernevendienst: Jenneke 
Oppasdienst: Marten en Oane Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Zondag  27 oktober  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Kl. de Lange, Lelystad 
Kindernevendienst: Gerdien 
Oppasdienst: Rianne en Eline 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: SDOK 
Koffiedrinken na de dienst 
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Pastorale gemeente 
 
Nieuw leven 
Op de Mandjeswaard is een jongentje geboren 
met de naam Rolan. Wij feliciteren de ouders en 
grootouders met dit nieuwe leven en wensen hen 
Gods zegen toe bij de opvoeding van hun 
kinderen. 
 
 

 
 
 
 
 

Kerkrentmeester 
Herhaling 
In de kerkenraad is de functie van 
kerkrentmeester nog vacant. U wordt gevraagd 
om namen in te dienen van mensen die u hiervoor 
geschikt acht. Dat kan met een ondertekend 
briefje in de collectezak of gegeven aan een 
kerkenraadslid of met een mailtje aan de scriba: 
scriba.kampereiland@outlook.com 
Dit kan tot uiterlijk 1 oktober. 
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Activiteiten 
De verschillende activiteiten zijn ondertussen al 
gestart. Wilt u meedoen met de 
Bijbelgesprekskring, de Samen op Weg groep of 
Verdiepend geloven, kom gerust langs of doe mij 
even een berichtje. Bart van ’t Ende 

Startzondag 
Tijdens de startzondag hebben de kinderen mij 
geholpen met schilderen. Het resultaat mag er 
zijn! De tafel is weer ‘als nieuw!’ en heeft een 
mooi plekje gekregen in de woonkamer. Jongens 
en meiden, bedankt!!. Bart van ’t Ende 

 

We kunnen terugkijken op een prachtige start van 
het winterwerk. In het glas past alles als je het 
maar in de goede volgorde erin doet. De grote 
stenen eerst, , de dienst aan God, dan de kleine 
stenen, de dienst aan anderen en dan kan al het 
zand, je eigen behoeften en wensen, er ook 
allemaal nog in. Na de dienst genoten we van een 
gezellige en smakelijke lunch op het zonovergoten 
terrein bij de kastanjeboom.(MP) 
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Kampereiland helpt…..!!! 
De opbrengst  van de oud ijzer inzameling is: 
€1.273,--. Een mooie opbrengst.  
 
 
 
 
 
 

Het Bloembed 
De aardbei. 

Bosaardbei, 
zoals wij die kennen als wilde soort 

Fragaria virginiana, 
van de oostkust van Amerika 

Fragaria chiloensis 
Van de westkust van Amerika 
zoals wij die kennen als sieraardbei 
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In de bijbel komen we de aardbei niet tegen. 
In de liturgische bloemschikking wel 
De aardbei staat symbool voor 'drievuldigheid'. 
Het blad is drietallig. 
Ook staat de aardbei symbool voor 
'rechtvaardigheid', de fijne smaak en geur 
associeerde men met hemels voedsel, met de 
vruchten van de goede geest.  
In de encyclopedie staat de reden daarvan: 
De aardbei waarvan tegenwoordig het overgrote 
deel van het in de handel verkrijgbare fruit 
afkomstig is, ontstond kort na 1750 in Bretagne. In 
de 17e en 18e eeuw zijn uit de beide Amerika's 
eerst de soort Fragaria virginiana (oostkust van 
Noord-Amerika) en daarna, in 1714, de soort 
Fragaria chiloensis (westkust van beide Amerika's) 
in Europa ingevoerd. Van de laatste werd al snel 
duidelijk dat die geen vruchten gaf, tenzij er 
planten van de grote bosaardbei of van Fragaria 
virginiana in de buurt stonden. 
 

Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel. 


